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Suzan ten Heuw

Gemeente,

In elke tijd en in iedere samenleving kun je je de vraag stellen: wie wordt hier beschouwd als
vreemdeling? En wie zijn de mensen die zich ‘het recht’ voorbehouden zichzelf niet onder de
noemer ‘vreemdeling’ te scharen. Kenmerkend voor de positie van de joden in een niet-joodse
omgeving is dat zij maatschappelijk gezien in den vreemde zijn. In de tekst uit Jesaja
bevinden zij zich in de ballingschap, een voor het jodendom zwarte bladzijde in de
geschiedenis en een tijd waarin veel geschriften verschijnen. Nadat hun tempel — lees de
veruiterlijking van hun religie — aan puin lag en zij weggevoerd waren, genoten zij enige
godsdienstvrijheid maar vaak wel binnen de marges van een land — in dit geval Babel. De
joden waren weliswaar vrij hun geloof te belijden, maar binnen een positie van isolement.

Is dat godsdienstvrijheid als een gelovige in een samenlevingsgemeenschap binnen
een besloten plaats haar godsdienst mag beoefenen? Hoe is er sprake van godsdienstvrijheid
als een mens een godsdienst mag kiezen en zich ernaar mag gedragen op voorwaarde dat die
keuze en dat gedrag past binnen de regels die de wetgever van een land opstelt? Als de jood
nu een godsdienst en ‘levensstijl” wilde beoefenen die in strijd was met de wetten die het
decreet in Babel voorschreef? Is het niet een problematisch principe indien een gelovige haar
geloof geacht wordt te beperken aan de hand van bijvoorbeeld een internationaal
rechtssysteem of overheidsbeleid dat gericht is op nationale soevereiniteit? Zijn die door de
overheid opgelegde normen wel toereikend een beoefenaar van een religie de wet voor te
schrijven?

Een mens die als een vreemdeling wordt beschouwd past niet binnen de vaste
structuren van een bepaalde maatschappij. Je kunt hierbij ook denken aan immigranten,
ballingen, gedeporteerden, staatlozen, asielzoekers, vluchtelingen, verdreven en verdrongen
mensen. Een samenleving die nog spreekt in termen van ‘vreemdeling’ is geen open
samenleving die gerund wordt door kosmopolieten of burgers die beseffen dat die
zogenaamde vreemdeling evenveel rechten heeft als zij zelf.

Tussen 1300 en 1500 konden de joden omdat zij door christenen als vreemdeling
werden beschouwd om die reden bescherming ontvangen van een hoogste vorst van het
gebied waar zij leefden. Ook aan die bescherming was een conditie, een ‘mits’ verbonden. De
joden waren er gehoorzaamheid aan de koning voor verschuldigd. Die koning buitte de
kwetsbare positie van de joden die deze vorm van wederkerigheid omwille van hun veiligheid
nauwelijks konden weigeren uit door hen belastingen op te leggen en hen te verplichten
belastinggeld van de stadsinwoners te innen. Op de bescherming die de joden in het
middeleeuwse christelijke Europa in de vorm van ‘ruilhandel” ontvingen konden joden tijdens
de Babylonische ballingschap niet rekenen. Het is een periode waarin veel verschillende
volken op zoek zijn naar een ‘definitieve definitie’ van hun identiteit. De vraag ‘Waaraan
ontleen ik mijn identiteit?” was een vraag die in die tijd werd beantwoord door te wijzen op
herkomst, nationaliteit.



Als een mens of een groep mensen intensief bezig is een soort slotakkoord achter de eigen
identiteit te zetten dan kan dat aanleiding zijn verhalen te schrijven over ‘de ander’. Die ander
die ik niet ben vormt dan een demarcatiecriterium, een mens van wie ik mij onderscheidt. Die
onderscheidende kenmerken kan een mens aanwenden om de eigen identiteit te markeren.

Ook Jesaja had in die tijd waarin het op politiek en sociaal gebied rommelde en allerlei
volken in een staat van wording verkeerden documenten zien verschijnen waarin ‘die ander’
werd geafficheerd. Wat opviel in die boekjes was dat die ander niet zelf aan het woord kwam
en ook niet in beeld werd gebracht. De boekjes die vaak uitliepen op verdraaiingen,
vijandbeelden, het bevorderen van wij-zij denkbeelden, vooroordelen, stigmatiseringen en
ongenuanceerde beeldvorming waren vaak geschreven door interne figuren die het jargon van
een gemeenschap bezigden. Het was een ‘vaktaal® die voor een jood onbegrijpelijk was. De
jood werd als een bedreiging gezien. De groepsidentiteit functioneerde als een bastion waar
mensen zichzelf achter verschuilden. Het waren veilige havens waar mensen met een vaste
verblijfplaats konden rekenen op ondersteuning op maat vanuit een ‘gemeenschappelijk
dienstencentrum’.

Het middel dat Jesaja gaat inzetten om de joden in die situatie van ongelijkheid en
maatschappelijke spanningen te bemoedigen is het schrijven van een profetie. De profetie is
een genre waarin je uitspraken doet over de toekomst en in de bijbel komen veel profetische
gestalten voor. Er bestaat bijvoorbeeld een hele groep van profetessen: Mirjam, Debora,
Hulda en Noadja. Wij kennen dit genre en dergelijke figuren niet meer in ‘onverdunde vorm’.
Een sociale kritiek of cultuurkritiek komt er in vergelijking nog het dichtst bij in de buurt.

Het aanschrijven van de mensen die de joden vernederden was voor Jesaja geen optie.
Hij zou er het leven van de joden enkel mee op het spel zetten. In plaats daarvan Kiest hij voor
een andere strategie. De profetie die hij schrijft heeft als doel de joden uitzicht te bieden op
een heilsmogelijkheid. Je kunt het enigszins vergelijken met een schrijfactie of het tekenen
van een petitie van een mensenrechtenorganisatie of het maken van tekeningen met stoepkrijt
op asfalt nabij gevangenissen in het zicht van de celramen van gedetineerden. Je betoogt je
steun, hoopt dat iemand door dit gebaar de moed niet laat zakken en probeert een opening te
bieden in een situatie die soms muurvast lijkt te zitten. In zijn profetie schetst Jesaja voor de
in vrijheid levende jood een samenlevingsvisie waarin de jood op volkomen voet van
gelijkheid met anderen verkeert. Het is een intochtslied van de bevrijding waarin de jood ook
na zijn deportatie evenveel stemrecht heeft als andere inwoners.

Een profetie probeert vaak via het schetsen van een ‘ideale samenleving’ een einde te
maken aan de laatste ideologieén dat wil zeggen het geheel van ideeén, menselijke relaties en
de inrichting van een samenleving binnen een land die vooral de belangen dienen van één of
meerdere specifieke groeperingen. Jesaja begeeft zich met zijn profetie op glad ijs. Er is geen
enkele aanwijzing of reden om aan te nemen dat de situatie er voor de joden anders uit zou
gaan zien. In de profetie liegt hij zich een vlot in de hoop dat een minderheid erop springt en
blijft drijven. En warempel! Wat Jesaja niet had kunnen voorzien, maar wel voorzingt, gaat
gebeuren. Er verschijnt een bevrijder aan de horizon. Je kunt de verrassing van deze wending
vergelijken met een wereldkampioenschap waarbij een club een zodanige achterstand heeft
dat niemand nog verwacht dat zij gaan winnen. Niets wees erop dat de ballingschap zou
eindigen totdat er een bericht doorkwam dat Babel zonder oorlogsvoering door de Perzische
koning Cyrus was ingenomen. Jesaja schrok er zelf van. Ongelooflijk, wie had dat gedacht!
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Hij had een profetie geschreven. Dat was toch een kwestie van literair veinzen, mensen
‘voorliegen’ in de hoop dat zij hun misére zouden uithouden en overleven. Cyrus had in het
verleden meerdere veldtochten geleid waarin hij vorsten uit hun macht zette. De stad Babel
had de reputatie onoverwinnelijk te zijn, maar deze Cyrus gaat tijdens de afwezigheid van
koning Nabonidus de stad ten val brengen.

Niemand had Cyrus zien aankomen. Terwijl Nabonidus niet op zijn plek zit komt deze
Cyrus als een dief in de nacht. Hij is de verdediger die vanaf de laatste linie tussen de
aanvallers van de tegenstanders en de doelman, naar voren dringt, de rol van aanvaller
overneemt, het winnende doelpunt maakt en zijn team de beslissende wedstrijd laat winnen.
Niet langer is Babel de actor die overwicht heeft op andere actoren. Op het gebied van de
politiek, handel en cultuur waaronder de godsdienst is Babel niet langer aanvoerder. Deze
Cyrus vaardigt een wet uit waarmee alle volken hun vrijheid herkrijgen. Ze worden in staat
gesteld terug te keren naar hun land van herkomst en nemen hun goden mee. Cyrus, een
zogenaamde heiden, een persoon uit de gojim, een goj krijgt de titel Gods gezalfde mee. Hij is
degene die de wil van God ten uitvoer brengt door aan een nieuwe ordening een gezicht te
geven. Onbedoeld gaat voor Jesaja zijn pastorale profetie dan toch op een historische manier
in vervulling. Cyrus, een individu, een strijder voor mensenrechten is de redder die de jood
verzekert van de terugkeer van de religie in het publieke domein.

Amen



